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 Breng jij me weg tot aan de brug? 

“Wie doordringt in de cirkel van het bestaan, 

wie de ander aanziet en daarin de Eenheid herkent, 

wie durft toe te geven dat hij marchandeert in zijn bestaan en daaraan lijdt, 

die is klaar om door de Liefde te worden aangeraakt. 

En dan verandert alles!” 
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COLOFON 

Algemene gegevens 
 Naam Doopsgezinde Gemeente Steenwijk 

 Website www.dgsteenwijk.nl 

 Kerkgebouw Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk 

   0521-513560 

   Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk 

   secretariaat@dgsteenwijk.nl 

 Verhuur Br. H. Scholten  Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk 

   0521-515231  verhuur@dgsteenwijk.nl  

 Bankrekening NL20 ABNA 059.78.16.050 

Kerkenraad 
 Voorzitter Br. E. Ockels  Steenwijkerdiep 113, 8331 LR Steenwijk 

   0521-510345  voorzitter@dgsteenwijk.nl 

 Secretaris Br. T.S. Kiestra  Kampstraat 36a, 8331 GE Steenwijk 

   0521-513930  secretaris@dgsteenwijk.nl  

 Adjunct Zr. A.L .Klinefelter  Blaankamp 15, 8341 PA Steenwijkerwold 

   06-21458599  pluspunt@antenna.nl  

 Penningmeester Br. H. Scholten  Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk 

   0521-515231  penningmeester@dgsteenwijk.nl  

 Predikant Ds. Gerke van Hiele  Binnenpad 48, 8335 BS Giethoorn 

   0521-344044  predikant@dgsteenwijk.nl  

Redactie 
 Kopij Aanleveren bij Br. T.S. Kiestra  

   redactie@dgsteenwijk.nl 

 Abonnementen Verzoeken via Br. T.S. Kiestra 

 Opmaak Zr. J.A. Molenaar  jolanda.molenaar@planet.nl 

 Verschijning 2 à 3 keer per kwartaal, een week na de kerkenraad 
 

Machteld Remerie maakte het schilderij dat is afgebeeld op de voorkant 
 

  



 

 

 

Mei-Juli 2024 nr. 30  | 3 

 

WIL JE OPSTAAN EN MIJ VOLGEN? 

 

Paaszondag zongen we in Giethoorn in 

de kring rond de tafel met elkaar een 

aantal liederen uit de traditie van Iona. 

Muzikale begeleiding was in handen van 

Nynke Poelsma en Arjan Oosterhof. We 

zongen van Gods Licht en we stonden 

ook even stil bij de achtergrond van een 

van de liederen, ‘Will you come and fol-

low me’. De Engelse tekst is ooit  ge-

maakt op een oude Schotse volksmelo-

die. Dit liefdesliedje begon zo aan een 

nieuw leven. Voor de bundel Liederen en 

gebeden uit Iona & Glasgow werd het door 

Gert Lubberts vertaald in ‘Wil je opstaan 

en Mij volgen. In de traditie van Iona 

wordt het vaak gezongen tijdens een be-

lijdenis- of bevestigingsdienst of natuur-

lijk tijdens een Paasviering. Mensen die 

gehoor willen geven aan de oproep van 

Christus Hem te volgen, kunnen zich tij-

dens het vierde couplet naar voren bege-

ven om dan met elkaar als antwoord het 

laatste couplet te zingen.  

 

 

1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?  

Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?  

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een 

kind?  

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

2.  Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  

Val je niet een mens te hard die in leugens is ver-

ward?  

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

3. Wil je gids zijn voor de blinde, die je smeekt, ‘Help 

mij!’  

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

Opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'  

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

5. God van liefde en van licht, vervul mij met uw 

Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

Dit lied gaat al heel lang met me mee en 

wat me aanspreekt is de uitnodiging om 

zelf op te staan tot een nieuw begin van 

leven. Pasen is een geheim, ons verstand 

te boven, niet een leerstuk, een dogma 

om te begrijpen, te aanvaarden of af te 

wijzen. Het is een uitnodiging om mee te 

gaan in dat onverwoestbare spoor van 

licht, van liefde en vrede. Alles is juist 

daar op gericht. Je naam horen noemen, 

de roepstem herkennen en het met de 

liefde wagen. Je moet er wel voor uit bed 

komen. Soms gaat dat bijna vanzelf, 

alsof het Licht je wekken wil, je aan-

stoot: Opstaan! 
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De dienst van 12 mei o.l.v. Bertha 

Groen-Mol staat in het teken van Feest 

van de Geest. De drie kunstenaars die in 

Giethoorn in de vermaning exposeren 

zullen hierbij aanwezig zijn en ook iets 

vertellen over hun uitwerking van het 

thema ‘Troost’.  

Pinksteren vieren we dit jaar gezamenlijk 

in Blokzijl. Ik zal daarin zelf voorgaan. 

Gerke van Hiele 

UIT DE KERKENRAAD 

Meenthehof en Menno Si-

mons (M&M) 
 

 

 

 

 

 

Om meer contact met elkaar te maken  

en elkaar te ontmoeten vraagt de Doops-

gezinde Steenwijk leden, vrienden en be-

langstellenden naar een bijeenkomst in 

de Meenthehof te komen. We denken 

door een kleine inleiding met elkaar in 

gesprek te komen bij thee en koffie. “Al-

les heeft zijn tijd” lijkt ons een begin-

punt. Daar is voor elke kleur ruimte, met 

een kleine kwinkslag: veelkleurig M&M 

(Meenthehof en Menno Simons). De 

eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 

25 juni van 15.00  - 16.30 uur. Als u op 

geen vervoer heeft, willen we u graag 

halen en na afloop terugbrengen!! Belt u 

dan voor 24 juni naar 06-19353259 

(Henk Scholten). Dan gaan we daarvoor 

zorgen.  

Bertha Groen, Lisa Hoitsma,  

Anki Heinecke en Henk Scholten 

Landelijke Broederkringendag 
Op 25 mei aanstaande vindt de Lande-

lijke Broederkringendag plaats. U wordt 

in Groningen verwacht op zaterdag 25 

mei 2024, aanvang 19.30 uur. De bijeen-

komst wordt gehouden in het Diaconie-

gebouw, aan de rechterkant van het kerk-

plein. Onze contactpersoon hiervoor is 

Pé Tilma, telefoon 06 – 25 272 968,  

e-mail p.tilma@yahoo.nl  

Noordelijke Buitendag 
Op zondag 2 juni organiseren de GDS, 

FDS en Ring Zwolle een Buitendag op 

Fredeshiem. Zie daarover de vorige ge-

meentebrief. Inmiddels zijn meer details 

bekend van deze bijeenkomst. 

De dag begint om 10.00 uur met inloop 

en ontmoeting. Daarna zijn er een vie-

ring, workshops (keuze uit acht moge-

lijkheden), een lunch, en de afsluiting. 

De bijeenkomst eindigt rond 15.00 uur. 

Meer informatie leest u hier:  

Opgave voor de Buitendag kan tot 15 

mei via een formulier op de website van 

de Doopsgezinde Gemeente Zwolle via 

deze link: https://dgzwolle.doops-

gezind.nl/noordelijke-buitendag/ 

U kunt zich ook opgeven bij Thecla Bar-

neveld, telefoon 06 – 41 711 715. 

mailto:p.tilma@yahoo.nl
https://dgzwolle.doopsgezind.nl/noordelijke-buitendag/
https://dgzwolle.doopsgezind.nl/noordelijke-buitendag/
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Dag van de ADS 
Onder het motto “Mondig op zondag” 

wordt op 16 juni 2024 op Mennorode 

een dag georganiseerd voor alle doopsge-

zinden en wie zich met hen verbonden 

voelen. Zie de berichtgeving in de vorige 

gemeentebrief. 

Bij het verschijnen van deze gemeente-

brief is nog niet bekend hoe en waar u 

zich kunt opgeven. Houd de ADS 

nieuwsbrief in de gaten. 

De kerkenraad 

WEL EN WEE 
Op 24 maart is zr. Ida Tip - Wardenier 

overleden, op 27 maart zr. Else Koster 

en op 13 april zr. Jeanne Kok. Wij wen-

sen de nabestaanden heel veel sterkte. 

Het in memoriam van zr. Ida Tip-War-

denier zal in een volgende gemeentebrief 

gepubliceerd worden. 

In Memoriam Else Koster 
Onze zuster Elsbeth Machteld Arendine 

Koster is op 26 december 1938 geboren 

te Heerde en overleden op 27 maart 2024 

te Steenwijk. 

Haar jeugd was rustig en liefdevol. Haar 

studie tot diëtiste en haar werk als di-

etiste heeft ze altijd met veel plezier ge-

daan onder anderen in de Willem 

Arendsz Hoeve te Bilthoven. Voeding 

was altijd een geliefd en dankbaar onder-

werp om met Else over te praten. Toen 

ze niet meer zelf kon koken werden vele 

bedrijven uitgeprobeerd om te bepalen  

 

welke de lekkerste en voedzaamste kant- 

en-klare maaltijden hadden. 

De geboorte van haar zoon Aad-Jan 

heeft haar leven veranderd. Ze kreeg pro-

blemen met de hypofyse met als gevolg 

altijd medicijnen gebruiken en chroni-

sche vermoeidheid. Ze heeft haar werk 

dan ook vroegtijdig moeten opzeggen. 

Toch zijn  er nog twee pleegdochters in 

huis gekomen. Het contact met Rita is 

altijd goed gebleven, helaas had  Vanessa 

een borderline stoornis wat veel moeilijk-

heden gaf en uiteindelijk ook dramatisch 

is afgelopen.  

Haar latere huwelijk met Herman en het 

wonen op Ameland gaven rust. Toch 

bleef ook hier haar betrokkenheid bij de 

wereld levendig, wat uitmondde in het in 

huis nemen van het vluchtelingengezin 

van Abas en Kevin. Kevin noemde ze 

haar kleinzoon. Helaas is in haar latere 

leven deze relatie kapot gegaan na het 

overlijden van Kevin. 

Spiritualiteit en rust waren wat Else no-

dig had en zocht. Haar betrokkenheid bij 

het klooster en het toetreden zijn er een 

voorbeeld van. Haar diepe zoektocht 

naar spiritualiteit maakte dat ze veel rust 

vond in het Boeddhisme. Toch werd 

Else in 2006 belangstellende bij ons na-

dat ze in Steenwijk was komen wonen. 

In 2010 werd ze vriend-lid, en op 10 sep-

tember 2017 werd ze op belijdenis doop-

lid. Else was een actief lid en had altijd 

waardevolle ideeën, waaronder de eet-

club. Haar idee om voor de dienst in 

stilte samen te komen sloeg in onze ge-

meente niet aan. 
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In 2013 kreeg Else een hartaanval en 

sinds die tijd kon ze niet veel buiten de 

deur meer doen, waardoor ze minder 

vaak aanwezig was in de diensten en bij 

de eetclub. Ze was dankbaar voor wat ze 

nog wél kon, en kiezen tussen kunnen en 

willen werd een must. 

Toen een tweede hartaanval haar trof, 

was de energie weg en bracht ze veel tijd 

in bed door. Voelde ze zich goed dan 

was het intuïtief tekenen haar uitlaat-

klep. Dit tekenen van mandala’s, kaarten 

op verzoek, boekenleggers en zelfs lesge-

ven in deze tekenstroming gaf haar vol-

doening en gaf haar het gevoel dat ze 

nog wat te bieden had. 

Toen Hermans gezondheid achteruitging 

door tia’s en beroertes was voor Else het 

kunnen helpen van Herman een straat te 

ver. Ze heeft ook hierover veel verdriet 

gehad. Weer het moeten kiezen uit kun-

nen en willen heeft haar uiteindelijk op-

gebroken. Te veel pijn en vermoeidheid 

hebben hun tol geëist.  

Het leven heeft haar geslepen als een 

kristal. Zo kon ze door pijn en het ver-

driet heen de vreugde ontdekkern en het 

Licht doorgeven. 

Dat ze moge rusten in Vrede. 

Annelies Klinefelter, 7 april 2024 

In Memoriam Jeanne Kok 
Jeanne Kok is geboren op 17 maart 1956 

en overleden op 13 april 2024.  

Na een zware operatie in september en 

aansluitend tot november dertig bestra-

lingssessies leek in december en januari 

het herstel er aan te komen. Echter, in 

maart stagneerde het herstel omdat ze 

longtumoren bleek te hebben die onbe-

handelbaar bleken. Uiteindelijk is Jeanne 

daaraan in april overleden.  

In Steenwijk opgegroeid heeft zij als kind 

een korte tijd onze zondagschool be-

zocht. Uiteindelijk werd zij dooplid bij 

de Remonstrantse kerk in Meppel. Daar 

heeft ze in de gemeente veel gedaan, zo-

als kosteren en het mee voorbereiden van 

oecumenische vieringen in het kader van 

de Raad van Kerken Meppel.  

Jeanne is altijd in Steenwijk blijven wo-

nen en toen Jolanda bij haar introk en op 

zoek ging naar een gemeente kwam al 

snel de Doopsgezinde Gemeente in 

beeld. Jeanne en Jolanda werden harte-

lijk ontvangen en van het een kwam het 

ander. Jolanda werd lid bij ons, be-

speelde het orgel tijdens diensten, ging 

voor in diensten en uiteindelijk heeft zij 

de predikantenopleiding in Zwolle ge-

daan.   

Deze betrokkenheid van Jolanda zorgde 

ervoor dat Jeanne zeer meelevend was 

met onze gemeente. Helaas is Jeanne, 

vanwege haar slechte gezondheid, niet 

vaak aanwezig geweest bij onze activitei-

ten.  

Jeanne was zeer maatschappelijk betrok-

ken. Dit uitte zich in haar lidmaatschap 

van de Adviesraad Sociaal Domein in de 

gemeente Steenwijkerland en ze droeg 

vooral ons vredesgetuigenis in brede zin 

een warm hart toe.  

We danken Jeanne voor haar spirituele 

en praktische inbreng waar ze kon en 
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Als u supersnel vervoer nodig hebt 

voor het bezoeken van de kerkdien-

sten, niet alleen in  Blokzijl of Giet-

hoorn, maar ook bij ons in Steen-

wijk, kunt u contact opnemen met 

br. Henk Scholten. U kunt hem dan 

telefonisch bereiken op telefoon-

nummer 06-53731228.  U moet dan 

bellen voor vrijdagavond 8 uur. 

zullen haar gedenken als een warme, 

zorgzame persoonlijkheid en de stimule-

rende kracht naast Jolanda. 

“Je kunt het leven slechts vieren, wan-

neer je het als een geschenk aanvaardt”. 

De lofzang van het leven geeft stem aan 

onze dank.   

We wensen Jolanda sterkte dit verlies te 

dragen. Ze mag weten dat de gemeente 

om haar heen staat. 

Annelies  Klinefelter, 5 mei 2024 

AGENDA 

Mei 
 Zo 12 mei 10.00 uur – Dienst in Giet-

hoorn, zr. B. Groen – Mol 

 Zo 19 mei 10.15 uur – Dienst in Blok-

zijl, zr. B. Groen - Mol 

 Zo 26 mei 10.00 uur – Dienst in Giet-

hoorn, zr. Thea Tolen 

 Vrij 31 mei 11.30 -14.00 uur – Eetclub 

Juni 
 Zo 2 juni 10.00 uur – Dienst in Steen-

wijk, ds. Gerke van Hiele 

 Zo 2 juni 10.00-15.00 uur – Buitendag 

op Fredeshiem 

 Zo 9 juni 10.00 uur – Dienst in Giet-

hoorn, ds. Gerke van Hiele 

 Zo 16 juni 10.15 uur – Dienst in Blok-

zijl, ds. Wilma v.d. Linden 

 Vrij 28 juni 11.30 – 14.00 uur Eetclub 

Juli 
 Zo 7 juli 10.00 uur – Dienst in Steen-

wijk, br. P. Witteveen 

 Do 11 juli 9.00-12.30 uur – 

Kerkenraadsvergadering 

 Zo14. juli 10.00 uur – Dienst in Giet-

hoorn, ds. Gerke van Hiele 

 Vrij 26 juli 11.30-14.00 uur – Eetclub 

 Zo 28 juli 10.00 uur – Dienst in Giet-

hoorn, ds. Rob Workel 

Vervoer naar de diensten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze jarigen 
28 mei  zr. J.W. Kuiper- Rienstra. 

28 mei  br. J. Veurman 

6 juni  zr. M. Wiersma 

10 juni zr. H.A. Dorman – van Kerk-

voorde 

22 juni zr. A.L.M. Krebber 

16 juli zr. W. Uitentuis – Werkhoven 

19 juli zr. C. Westbroek 

21 juli zr. W.E.C. Rigters 

28 juli br. J. Kuipers 

We wensen allen een fijne dag toe en een 

gezegend nieuw levensjaar.  
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Collecterooster 2024 
 

 

 

 

 

Nu de kerkdiensten een keer per maand 

zijn kunnen we de te houden collecten 

moeilijk aanpassen aan het schema dat 

ons door de ADS wordt aangereikt. Dit 

betreft de extra collecten; de collecte 

voor de eigen gemeente blijft ! 

Misschien ontvangt u al via de mail aan-

kondigingen over de ADS collecten ver-

gezeld van een QR code. Het plan van 

de kerkenraad is om in navolging van de 

gemeente Giethoorn  één kwartaal voor 

één doel te collecteren volgens onder-

staand rooster: 

 1e kwartaal – 4 februari en 3 maart  

Unicef (kinderhulp VN ) 

 2e kwartaal – 7 april, 5 mei en 2juni 

Rode Kruis = SHO 

 3e kwartaal – 7 juli, 4 augustus en 1 

september Voedselbank Steenwijk 

 4e kwartaal  – 13 oktober, 4 novem-

ber en 1 december Christian Peace-

maker  Teams 

Henk Scholten 

 

 

 

 

BRENG JIJ ME WEG TOT AAN DE BRUG? 

Breng jij me weg tot aan de brug? 

Ik ben zo bang om daar alleen te staan. 

Als we daar zijn ga dan niet direct terug 

maar wacht, totdat ik overga  

en zwaai me na,  

dan voel ik mij heel veilig en vertrouwd. 

Breng jij me weg tot aan de brug? 

Ik heb geen idee hoe diep het water is. 

De overkant lijkt mij zover, 

je kunt de oever hier niet zien. 

Zover het oog reikt zie ik mist. 

Ik twijfel aan het verder gaan. 

De angst voor de dood  

is als de angst voor het leven. 

Wat nieuw is lijkt te groot  

om het oude op te geven. 

In de diepte van mijn verlangen 

ligt kennis van het nieuwe leven, 

zoals een vlinder al weet heeft van vliegen  

in haar donkere cocon. 

Breng jij me weg tot aan de brug? 

En ga je dan niet te vlug terug? 

Zwaai me na als ik erover ga. 

Een heel klein duwtje in de rug 

is alles wat ik nog verlang van jou... 

Dank voor je liefde en je trouw, 

ik ga nu gauw,  

want het begin is reeds in zicht; 

ik voel de warmte van het LICHT. 

Vrij naar Toine Lacet 

 


