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Zwanen 
Met regelmaat zie ik in ons waterrijke gebied zwanen. Soms een hele troep op het 
Bovenwiede wiegend op het water. Je kunt ze herkennen aan hun wiekslag en horen 
overvliegen. Het verenkleed van de mannetjes en de vrouwtjes is hetzelfde. In het 
voorjaar zie je ze met hun pullen, hun donzige jongen. Mannetjes hebben de taak om 
het nest te beschermen. Ze kunnen dan agressief worden, blazen en hun vijanden 
aanvliegen. Afstand is het devies, niet te dicht bijkomen. Al een paar uur na het 
uitkomen, kunnen de jonge zwanen lopen en zwemmen. Gedurende enkele maanden 
worden de jongen door beide 
ouders warm gehouden en 
bewaakt. Voedsel zoeken 
doen ze zelf. Na de winter 
worden de jongen uit het 
territorium verjaagd door de 
ouders, voordat ze een nieuw 
nest maken. De dieren 
worden in het wild ongeveer 
twintig jaar oud. Sommige 
zwanensoorten blijven het 
hele jaar door in Nederland, 
maar er zijn ook soorten die 
alleen bij ons komen 
overwinteren. 
Zwanen werden lange tijd als toonbeeld van monogamie en onvoorwaardelijke trouw 
beschouwd. Ze vormen een paar en staan symbool voor de liefde. Ze zijn één van de 
weinige diersoorten die monogaam zijn. Wanneer de partner overlijdt, dan nemen ze 
ook echt de tijd om een nieuwe relatie aan te gaan. Volgens het volksgeloof zorgt een 
zwanenveer in het hoofdkussen van de echtgenoot (m/v) ervoor dat hij zijn eega trouw 
blijft. 
Hier in de dorpsgracht komen de zwanen in de stilte van de vroege morgen voorbij of 
in de rust van de avond als alle bootjes weg zijn. Stil, kijk, daar komt statig en elegant 
een witte zwaan aan gegleden, sierlijk, zelfbewust, ja, koninklijk. Dat is toch het woord 
dat zomaar bij je op kan komen. Alsof zij intrede doet in haar eigen gebied en het 
water eigenlijk haar domein is. 

 
Ida Gerhardt maakte een gedicht over zwanen. Het heet De profundis, dit betekent: 
Uit de diepte n.a.v. beginregel van Psalm 130. 

 
Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, 
zòuden wij hen op het water ontwaren, 
o, wij zouden van vreugde vervaren - 
lachen en schreien misschien. 

 
Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, 
vlogen zij òver met ruisende slagen, 
o, wij zouden dit duister verjagen - 
eindelijk bevrijd zijn misschien. 
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De dichter wil er een ervaring mee doorgeven. Te midden van de zwaarte en droefheid 
soms van ons leven, kan er ineens iets anders inbreken en bij je binnenkomen. Het 
zien van de zwanen roept een ‘wow’ op. Ineens voel je weer dat je leeft en is er 
verwondering, blijdschap, ontzag en ontroering. De zwanen halen je als het ware uit 
de vanzelfsprekendheid of zelfs benauwdheid van je leven. De wiekslag van de 
zwanen roept een verlangen op, een verzet zelfs tegen het donker, hoop mogelijk ook 
voor jou op een echter, lichter en vrijer leven. 
In deze weken voor Pasen gaat het me erom dat we aandacht hebben voor het 
bijzondere, voor schoonheid en betekenis in ons gewone leven. Soms heb je daar 
ineens oog voor. Je ziet de dingen, dieren en mensen in hun eigen glans. 
Verwondering vanwege een zwaan, een spelend kind, een sneeuwklokje. Wat mooi, 
wat bijzonder, wat kostbaar is ons leven. 

 
Gerke van Hiele 

 
Het volgende Koffie-uurtje is op dinsdag 20 februari om 10:00 uur. Uurtje rond de tafel 
met onze voorganger en een stukje Gieters verleden en heden. Welkom om een 
keertje aan te schuiven. Het is een gezellige tafel en dat is toch iets om te koesteren. 

 

 
Preekrooster  

Zondag 11 februari 10:00 uur Giethoorn Ds. Gerke van Hiele 
Zondag 18 februari 10:15 uur Blokzijl Ds. Andries Bakker 
Zondag 25 februari 10:00 uur Giethoorn Zr. Thea Tholen 
Zondag 3 maart 10:00 uur Steenwijk Ds. Jolanda Molenaar 
Zondag 10 maart 10:00 uur Giethoorn Ds. Astrid van Waard* 

 

*Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente Giethoorn in de Vermaning. 
 
 

Van de kerkenraad 
• Op 23 januari heeft de koffieochtend weer plaatsgevonden. Er werd geanimeerd 

gesproken over alles wat de aanwezigen bezighield. 
• Op 26 januari kwam de eet club bij elkaar. Het was weer fantastisch, met dank aan 

de vrijwilligers. 
• Op woensdag 31 januari zijn Grietje (Open Kerk) en Peggy (kerkenraad) naar de 

startbijeenkomst voor de ‘visie op de toekomst van religieus erfgoed’ in de Grote 
Kerk in Steenwijk geweest. Uitgenodigd waren bestuursleden en gesprekpartners 
namens de kerkgemeenschappen. Wethouder Trijn Jongman van de gemeente 
Steenwijkerland was ook aanwezig. Er werden beelden getoond van de renovatie 
van de Grote Kerk en de vergaderruimte waarvoor vroeger De Klinke werd gebruikt. 
Na een hapje en drankje werden de aanwezigen in 4 groepen van 12 personen 
verdeeld en kregen verschillende vragen voorgelegd. Aan de orde kwam de 
vergrijzing in kerkelijke gemeenten en het ontbreken van jongeren in de traditionele 
kerken. Jeugd blijkt wel aanwezig te zijn in andersoortige geloofsgemeenschappen 
en de jeugd blijkt niet per se een kerkgebouw nodig te hebben. De vraag kwam 
naar voren of je per se het kerkgebouw nodig hebt om je geloof te belijden en of 
dat het ook anders kan. Het ging ook om de persoonlijke herinneringen die je hebt 
gemaakt in een kerk. Denk aan de doop, belijdenis, huwelijk en begrafenis. 
Er kwamen geanimeerde gesprekken op gang, met name over het Project Open 
Kerk in Giethoorn waar ds. Gerke van Hiele de inspirator van is geweest. De plek 
van onze kerk in het centrum van het dorp en de 35.000 bezoekers afgelopen jaar 
vond men indrukwekkend. Besproken is of er niet meer kerken in Steenwijkerland 



- 3 -  

door de toeristen kunnen worden bezocht of er niet een soort kerkenpad zou 
moeten komen. Ook de levendigheid van onze kerkelijke gemeente, 
Gemeentehulp, Zusterkring, Kindereiland en scouting passeerden de revue. 
Tevens is aangegeven dat wij in de wintertijd in ’t Vermanings ’uus kerken om 
verwarmingskosten te besparen. Dat bleek in andere kerken niet mogelijk, omdat 
de kerkdienst wordt uitgezonden en mensen de kerkdienst thuis kunnen volgen. 
Het was goed om kennis te maken met verschillende kerkelijk gemeenten 
waaronder ook iemand van een moskee. Hij vertelde dat toeristen uit Giethoorn 
naar de moskee in Steenwijk komen om daar te bidden. 
Dit was een start, maar er volgen meer bijeenkomsten. In dat verband zou het mooi 
zijn om de bijeenkomst eens in Giethoorn te laten plaatsvinden zodat wij kunnen 
laten zien wat het Project Open Kerk inhoudt. Mogelijk kunnen wij dan ook een 
stukje laten zien van de doperse traditie en het ontstaan van de doopsgezinde kerk 
in Giethoorn. 

• De laatste kwartaalactie van 2023 voor Stuwkracht 10 heeft 314,40 euro 
opgebracht. 

• Woensdag 17 april om 20:00 uur wordt de ledenvergadering gehouden. Noteer de 
datum alvast, de uitnodiging ontvangt u begin april. 

 
De kerkenraad 

 
 

Gemeentehulp 
De afgelopen week zijn er weer bezoekjes gebracht aan de jarigen van 80-plus. Ook 
een ziek gemeentelid is bezocht met een bloemetje. 
Afgelopen maand mochten wij een gift ontvangen van 10 euro, waarvoor onze dank. 
We wensen de leden die te maken hebben met lichamelijke of andere klachten veel 
sterkte en moed toe. 

 
Hartelijke groet van Gemeentehulp 

 
 

Afscheid 
Allereerst wil ik hierbij iedereen bedanken voor de medewerking aan mijn afscheid als 
organist van onze kerk. Dit gebeurde op 14 januari jongstleden na een periode van 20 
jaar ‘orgelen’. 
En wat voor een afscheid was dit! Heel bijzonder was het dat ik toegezongen werd 
door alle aanwezigen in de kerk. Het was een staande ovatie waar ik zelfs kippenvel 
van kreeg. Bij de toespraak van Marry Gorte was ik onder de indruk van het prachtige 
cadeau dat ze mij aanbood namens de kerkenraad. Een zeer origineel cadeau: een 
mooie vaas met gegraveerde afbeeldingen van de kerk met het front van het orgel. In 
de vaas zaten veel papieren duifjes met leuke wensen. De vaas heeft een ereplaats 
in ons huis. 
Het heeft mij trouwens veel moeite gekost om na 20 jaren orgeldiensten te besluiten 
om hiermee te stoppen. Maar aan alles komt tenslotte een einde. Lees maar het boek 
Prediker 3: alles heeft zijn tijd. 
Bedankt nogmaals voor alle woorden, gezang en attenties. 

 
Met een hartelijke groet en dank, 
Dik Bakker (ook namens Bonny) 
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Zusterkring | Dinsdag 23 januari 2024 in ’t Vermanings ‘uus 
Voorzitter Bertha verwelkomt ons op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, 
evenals Evert van Dijk, voorzitter van Gieters Belang, om ons iets te vertellen over, 
hoe kan het anders, de belangen van Giethoorn. Er is een technisch probleem 
aangaande de beamer en de hulptroepen, in de vorm van Klaas Jan Otter zijn al 
onderweg. 
Er wordt besloten alvast te beginnen met een kopje koffie of thee en wat zakelijke 
mededelingen. Er zijn helaas wat afzeggingen voor deze middag en Lisa Hoitsma 
heeft haar lidmaatschap opgezegd, ze is lid geworden van de zusterkring in Steenwijk, 
waar ze ook woont. 
Ons groepje wordt helaas wat kleiner, wat we met lede ogen aanzien. Peggie Rietberg 
is deze middag te gast om te zien wat Zusterkring inhoudt, wie weet… Bertha leest 
een verhaal over kleine Adam, die probeert een betere wereld te kleuren, maar steeds 
teleurgesteld vaststelt dat er niets verandert. Tot hij besluit een prachtige regenboog 
te kleuren met alle verwachtingen van dien…. 
Hermance, trouwe vervaardiger van comforters, vraagt of het mogelijk is ons 
spaarpotje te besteden aan materialen om deze dekens te kunnen maken zoals een 
grote snijmat en liniaal. Dit vindt iedereen een prima idee! 
De koffiemorgen, ons welbekend, viel deze keer op dezelfde dag als onze Zusterkring. 
Bertha heeft afgesproken met Marry Gorte dat daar in het vervolg rekening me wordt 
gehouden omdat het één misschien ten koste van het ander zou kunnen gaan. 
Inmiddels is de beamer in orde en Evert van Dijk vertelt wat hem bewogen heeft zich 
in te spannen voor de belangen van Giethoorn. Tijdens deze presentatie toont hij tekst 
en foto’s en licht deze toe. 
Giethoorn is een prachtig dorp, bij ons allen geliefd en bekend, maar het is niet zo 
simpel om ieders belangen, comfort en veiligheid te besturen en te behartigen. 
Onderwerpen als de polder, ontsluitingsveld, loswal, fietspaden, parkeren, 
woningbouw en sportvelden zijn nog maar een kleine greep uit de voorzieningen die 
voorbijkomen. Het toerisme, waar ondernemend Giethoorn voor een groot deel op 
drijft, vraagt veel wijsheid van bestuurders en anderen. Gieters Belang heeft goede 
contacten met de gemeente en haar inwoners en dankzij hun inzet worden er ook 
projecten gerealiseerd. 
Aan het eind van Everts verhaal krijgt hij een welverdiend applaus en is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen, waar goed gebruik van wordt gemaakt. Bertha 
overhandigt Evert als dank een envelop, die hij meteen doneert voor de comforters! 
Dit sympathieke gebaar wordt bijzonder op prijs gesteld. 
Zonder zang geen zusterkring, zowel aan het begin als aan het eind. Alie Vos en Janny 
Scholtens zetten de volgende keer (27 februari) koffie. Ds. Gerke van Hiele verzorgt 
deze middag. Bertha dankt voor de aanwezigheid en wenst allen veilige thuiskomst. 

 
Gees Verbeek 

 
 

Sokken breien voor Oekraïne 
Zoals jullie wellicht weten, zijn verschillende doopsgezinde 
gemeentes bezig met het naaien van comforters, georganiseerd door 
Doopsgezind Wereldwerk ‘Comforters en meer’. Op het ogenblik 
gaan de comforters (warme deken) naar de slachtoffers van de 
oorlog in Oekraïne. 
We hebben nu het verzoek gekregen van Doopsgezind Wereldwerk om ook sokken 
te gaan breien. Hieronder het bericht van de organisatie: 
Nieuw is dat we ook (gebreide) sokken willen meesturen in september. Dus iedereen 
die wil breien, ga je gang, leef je uit! Of als jullie mensen kennen die graag breien, laat 
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het hen weten! Voor mannenmaten graag effen, donkere kleuren, voor vrouwen- en 
kindermaten kunnen alle kleuren. Graag per paar aan de sokken een briefje 
bevestigen met de maat of de lengte van de voet van de sok. 
Bij deze mijn gepassioneerde oproep om sokken te gaan breien. Sokken kopen mag 
en kan ook. Mocht u thuis nog geschikte wol hebben, dan is dit ook welkom. Sokken 
en wol mag u naar onze kerk brengen. Ik zal er dan voor zorgen de sokken op tijd in 
Zwolle zijn. 

 
Met vriendelijke groet, 
Hermance van Manen 

 
 

Verjaardagen 
In de maanden februari en maart feliciteren wij de volgende personen van harte met 
hun verjaardag: 
1 februari Karin Petter 15 februari Freddy van Egten 
10 februari Marian Fix  19 februari  Willy Verhoef 
14 februari Jaap Doze 23 februari Ge Settels 
15 februari Klaas Jan Otter 12 maart Lutske Mol 

 
 

Redactie 
Adreswijzigingen graag via dggiethoorn@doopsgezind.nl aan het gemeentelijk 
bureau doorgeven. 
Wie geen mailadres heeft en wel de Over de brug Nieuwsbrief wil ontvangen, kan dit 
schriftelijk of telefonisch kenbaar maken bij het Gemeentelijk Bureau, Binnenpad 50, 
8355BT Giethoorn, telefoon: 0521 36 24 88. 

 
Kopij voor de volgende Over de brug Nieuwsbrief graag inleveren voor 09 maart. 
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